
Voorbeden    

Wanneer we onze handen vouwen, zeggen we  

dat we het even stil maken om te denken  

aan andere mensen. Onze wens voor hen,  

vertrouwen we aan God toe. Zingen we samen? 

We bidden en ontsteken licht voor alle kinderen, 

ouders, grootouders en allen die bij de opvoeding 

betrokken zijn: dat zij samen leven als gelukkige 

mensen die met veel liefde en geduld  

klaarstaan voor elkaar. 

 Met mijn handen gevouwen … 
 

We bidden en ontsteken licht  

voor alle mensen van onze parochie, 

voor onze zieken thuis, in rust- en ziekenhuizen 

en voor al onze persoonlijke intenties, ook  

die werden neergeschreven tijdens de luistertocht. 
 

Zegenlied 

 

Mededelingen  

 

Zending en kruisteken  

 

Orgelmuziek tijdens de intrede 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom   

Meer en meer licht buiten... 

Blij met het gekregen leven ... 

 Laat zo je licht maar schijnen 
 

Blij om wie werd gedoopt… 

 Laat zo je licht maar schijnen 
 

Feest omwille van en met ... 

 Laat zo je licht maar schijnen 
 

Bidden we samen 

Feest voor ieder van ons, 

want wij zijn kinderen van Jou, onze Vader  

en wij mogen jouw licht doorgeven. 

Wat is dat toch een wonder! 

 

Zegening van de kaarsen 

Op dit feest van licht,  

zegenen we deze kaarsen : 

kaarsen die we thuis verder  

kunnen laten branden, 

of aan iemand geven  

die een beetje licht kan gebruiken. 

En we willen elkaar zegenen,  

want dat is namens God zeggen  

dat het goed is. 

Laten we samen bidden: 

Gebedsviering 
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Jezus is licht  

voor iedereen 

FEEST VAN LICHTMIS 



God, Gij zijt altijd aanwezig,  

Gij zijt de bron en het begin van alle licht. 

Als U spreekt,  

dan wordt het leven helder. 

Zegen deze kaarsen,  

zegen ons zodat er licht is  

in ons leven en ons samenleven.   

Daarom maken wij een kruisteken  

en zeggen u: 

in de naam van de Vader en de Zoon  

en de Heilige Geest. Amen. 

 

Laten we dus nog maar eens zingen:  

laat zo je licht maar schijnen 
 

Ter bezinning 

Dat er licht mag zijn: 

Licht in onze ogen:  

opdat we elkaar zien. 

Licht in ons hart:  

opdat wij ruimte scheppen voor velen. 

Licht in onze gedachten:  

opdat wij juist kunnen zien en oordelen. 

Licht in onze huizen:  

opdat er vriendschap is en gastvrijheid. 

Licht in ons samenleven:  

opdat we te zien zijn,  

niet verborgen voor elkaar. 

Licht op deze plaats:  

opdat Gods licht schijnt in deze wereld, 

vandaag, morgen en alle dagen,  

tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Offerande 
Deze voormiddag maakten heel wat mensen alvast 

kennis met de figuren uit het evangelie, 

met Hanna, Simeon, Jozef en Maria met  

de kleine Jezus. Dertig jaar later,  

ging Jezus terug naar Jeruzalem. 

... 

 
Delen van wat we hebben, 

om onze geloofsgemeenschap mee te dragen 

en om vieringen als deze mogelijk te blijven houden 

bv misblaadjes, kaarsen, bloemen enz.  

Dank je wel om dit te doen! 

Je kan iets in het mandje leggen waarmee de 

misdienaars rond komen, of het kan via bankapp 

Het bedrag kan je zelf aanpassen 

(modern hè) … Dank je wel! 

 

Ondertussen 

horen we orgelmuziek 

 

 

 

 

 

Gebed bij brood van leven 

God, Gij zijt voor een zorgzame papa,  

wij danken U, want Gij hebt alles  

zo prachtig gemaakt: de mensen en de dieren,  

de lucht en de vogels, de bloemen en de zee,  

het vele licht dat ons omringt. 
 

Dank U voor alle mensen,  

die goed zijn voor ons en voor ons zorgen, 

iedere dag opnieuw. 
 

Dank U God voor Jezus, uw Zoon. 

Jezus was de vriend van armen en van kleinen, 

van hen die niet meetelden in de wereld, 

van hen die alleen op U, God,  

hun vertrouwen stelden. 
 

Wij vragen U,  

help ook ons om van mensen te houden, 

niet alleen van de mensen  

die ons liefhebben, 

maar ook van de mensen  

die niet meetellen in onze wereld. 
 

Neem al onze overledenen op in uw liefde. 

Wij gedenken onze eigen familieleden, 

medeparochianen, vrienden en kennissen. (…). 
 

In deze viering gedenken wij speciaal  

alle overleden kinderen, zij werden gisteren in een 

bijzondere viering herdacht. 

Gij laat toch allen verder leven in uw grote liefde. 
 

Goede Vader, wij willen zijn zoals Jezus, 

daarom willen we delen van zijn Brood. 

Zo hopen wij dat wij meer en meer doen  

wat Hij gedaan heeft: uw licht doorgeven. 

 

Onze Vader   

 

Vredewens  

Jezus heeft gezegd:  

"Laat de kinderen tot Mij komen." 

Liefdevol legde Hij zijn handen op hun hoofd  

en zegende hen. Het is een teken van hoe God  

met mensen begaan is. 
 

We nodigen u uit om uw kind, pleegkind,  

uw kleinkind, ja zelfs uw buurman of buurvrouw  

vandaag een kruisje te geven  

als teken van Gods vrede en Gods liefde. 

"God zegent u en God bewaart u".  

 

Communie  
De kinderen die hun 1e communie nog niet deden,  

krijgen ook van ons een kruisje op het voorhoofd.  

 

 


